
	
	

	

	
Liefs	uit	London		
	
	
	
Van	de	wereld	weet	ik	niets	
Niets	of	wat	da	‘k	huur	en	zie	
Niets	of	wat	da	‘k	leze	
Ik	kenne	gien	andere	lande	
Tzelfs	al	benne	‘k	doar	geweest	
	
Gruute	stede	kenne	‘k	nie	
Behalve	uit	de	boeke	
Behalve	van	tv	
Ik	kenne	gienen	andere	stad	
Dan	de	stad	woarin	da	‘k	leve	
	
Moar	zaa	stuur	maa	koarten	uit	Madrid	
En	uit	Moskou	’t	zelfs	nen	brief	
Mee	de	prachtisgste	verhoale,	och	jongens	zaa	es	
lief	
Gisteren	uit	Lissabon	ik	mis	û	en	nen	toes	
Vanodoage	uit	Proag	bel	ze	maa	
Want	der	es	zuvele	te	doen	
En	morgevroeg	oas	de	facteur	maan	huis	were	é	
gevonde	
Tons	sturt	ze	maan	herte	vol	mee	al	het	liefs	uit	
Londen	
	
Van	de	wereld	wete’k	niets	
Niets	of	wat	da’k	hure	en	zie	
Niets	of	wat	da’k	voele	
Ik	leve	van	dag	tot	dag	
Zonder	vries	en	zonder	doel	
	
Verre	lande	kenne	‘k	nie	
Of	’t	es	uit	maanen	atlas	
Ik	druume	z’	elke	nacht	
Moar	ik	druume	alliene	de	lande	
Woarda	‘zezaa..	op	maa	wacht	
	
Gelaak	een	schuun	en	gruut	geluuf	aan	de	muur	van	
maan	gedachte	
Hangt	er	een	wirreldkoarte	te	wachte	tot	da	ze	were	es	
Mee	heur	raazen	in	maan	huufd	steke’k	vlegge	diep	in	
d’	irde	
Dezelfste	kleur,	dezelfste	wirde	


